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Beste lezer, 

Deze keer nemen we u mee naar ons werk in Pakistan. Een land waarin het 

moeilijk is om christen te zijn en te worden. Daar zijn 250 miljoen mensen nog 

niet bereikt met het evangelie. Dat drijft mij om ons werk te doen. 

Via een dorpenproject en een social media project bereiken we vele duizenden 

mensen. Dit jaar zijn we begonnen in de lokale talen Pashtun, Saraiki en Urdu, 

die door 100 miljoen mensen worden gesproken. In hun eigen taal komt het 

beter binnen in hun hart. Ons werk brengt vruchten voort, mensen komen tot 

bekering en verdieping van hun geloof.

Nadat ze door ons getraind zijn, heeft onze partner hun eerste eigen training 

gegeven aan lokale mensen. Een mooi moment om te zien dat zij het stokje 

van ons overnemen. Er werden 10 nieuwe social media initiatieven gestart, zo 

kunnen nog meer mensen bereikt worden met het evangelie!

In 2009 werden de meeste kerstvieringen afgelast vanwege de bedreigingen 

die er waren. Samen met onze lokale partner gaan we door onder moeilijke 

omstandigheden. 

Onze zendingsopdracht in Mattheus 28:19 is om het evangelie te verkondingen 

en de volken te onderwijzen. Ik sprak over 250 miljoen mensen die nog niet 

bereikt zijn. Die hebben Jezus Christus als Verlosser nodig. Gezien de grote 

nood, mag ik u om 50 Euro vragen om 250 nieuwe zoekers te bereiken? Dat is 

5 nieuwe zoekers voor een euro. Weet dat alle giften bij 

ons gewaardeerd worden!

In Christus verbonden,

DISCLAIMER De veiligheid en privacy van 
onze partners en nieuwgelovigen staat bij 
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ondersteunende beelden van platforms zoals 
Shutterstock, Unsplash, Pexels en Freepik, of 
we maken ze met behulp van AI.
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Christen-zijn in Pakistan: dit is de realiteit
Sinds 1947, toen Pakistan een islamitische staat werd, 

werd christenvervolging in dit land de harde realiteit. 

Christenen, die slechts 1,8% van de bevolking vormen, 

worden op veel onderdelen van hun leven behandeld 

als tweederangsburgers. Ze kunnen moeilijker werk 

vinden, worden om vrijwel niks gearresteerd en hebben 

te maken met verschrikkelijke arbeidsomstandigheden. 

Ezra: “Vervolging is overal. Dit is de realiteit voor ons, we 

moeten er mee leven. Toch blijven we ons geloof in Jezus 

Christus sterk vasthouden. Hij beschermt ons altijd!”

Pakistan kampt naast vervolging ook met politieke 

onrust en de gevolgen van klimaatverandering. 

Overstromingen, cyclonen en extreme temperaturen 

verwoesten huizen en zelfs kerken, waardoor duizenden 

gezinnen en gemeentes zwaar getroffen worden.

3xM Academy een succes in Pakistan
Ondanks alle uitdagingen gaat het werk van 3xM door, sinds 

kort ook met een nieuw onderdeel: de 3xM Academy. Het 

online platform biedt verdiepende en praktische trainingen 

voor (nieuwe) christenen en wordt in Pakistan meteen goed 

ontvangen. 

Ezra vertelt enthousiast: “Zestien Pakistaanse deelnemers van 

de cursus Digitaal Discipelschap gingen afgelopen jaar direct 

aan de slag met wat ze geleerd hadden. Het resultaat: tien 

nieuwe social media kanalen en online platforms waarop het 

Goede Nieuws wordt gedeeld!”

ZO GROEIT HET 
BEREIK VAN 
HET EVANGELIE 
IN PAKISTAN

MAAK IMPACT DEZE KERST
Help mee om met Kerst de boodschap van hoop  

te verspreiden. Doet u mee?

Impact van 3xM in Pakistan
De statistieken van de Pakistaanse 

social media kanalen laten zien dat de 

video’s echt impact hebben. Door online 

media in meerdere talen te produceren, 

bereikt het mediateam veel nieuwe 

bevolkingsgroepen in Pakistan. Naast 

Engelstalige video’s maakt het team 

ook content in Saraiki, Balochi, Pashto 

en Urdu. 

Helpt u mee om met Kerst het 

Evangelie te verspreiden in Pakistan?

    met   
€15

      met 
€30

      met 
€50

bereiken we 
75 nieuwe 

zoekers

bereiken we 
150 nieuwe 

zoekers

bereiken we 
zelfs 250 nieuwe 

zoekers

Ezra, partner van 3xM in Pakistan, werkt samen 
met zijn team aan twee mediaprojecten: het 
Village Media Project en het Social Media 
Project. Met video en beeld verspreiden zij het 
Evangelie in een land waar minder dan 2% van 
de bevolking Jezus kent.

Online en offline vertellen over Jezus
Het Village Media Project omvat offline 

filmvoorstellingen in dorpen, terwijl het Social 

Media Project zich richt op het dagelijks delen 

van video’s, trainingen en webseries via meerdere 

socialmediakanalen. Alles wordt in de studio’s 

geproduceerd door het lokale mediateam. 

Sommige kanalen of voorstellingen zijn speciaal 

gericht op moslims en hindoes, anderen bieden 

verdieping aan christenen die weinig Bijbelkennis 

hebben maar verlangen naar meer van Gods 

Woord. Zo verspreidt de impact zich, en bereikt het 

Evangelie dagelijks honderden nieuwe mensen.

Ezra, directeur van de projecten en partner van 

3xM, is al 32 jaar actief in evangelisatie in Pakistan. 

Hij vertelt: “Evangeliseren is niet zo 

makkelijk in een islamitisch land. 

We moeten voortdurend in onze 

boodschap opletten dat we geen 

potentiële kijkers beledigen of 

verliezen.”

BID VOOR  
PAKISTAN

Bid voor de nieuwe mensen die 
bereikt worden door de projecten 

van onze partner.  Bid voor degenen 
die tot bekering zijn gekomen 

en in moeilijke omstandigheden 
terechtkomen. 

Wilt u vaste gebedspartner van 
3xM worden? 

Meldt u aan voor  
onze gebedsmails  
via 3xm.nl/bid  
of scan de QR code.

Rekening houden met de cultuur
Bij 3xM houden we rekening met de culturele 

context, zo vergroten we de kans dat de boodschap 

van het Evangelie echt binnenkomt. Ook in 

Pakistan is dit een belangrijk uitgangspunt. 

Ezra legt uit: “Het belangrijkste is dat de boodschap 

van het Evangelie centraal staat en dat we 

christelijke waarden uitdragen.”

Scan de QR-code of ga naar  

3xm.nl/pakistan of geef via  

IBAN: NL13INGB0000001144. 

Als er meer geld 
binnenkomt dan 
nodig is voor dit 
project, gebruiken we 
het overige voor een 
vergelijkbaar initiatief.

180 filmvoorstellingen 
met in totaal  
5.667 bezoekers

12 trainingen 
met in totaal   
222 deelnemers

9 online kanalen in 
verschillende talen, met 
meer dan 240,000 volgers

DE IMPACT VAN 
ONZE PROJECTEN  
IN PAKISTAN
(cijfers januari – juli 2025)
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getuigenissen
Via de website, via social media en via de 
chat: zo kwamen Syed, Ghulam en Jinani 
in contact met de Pakistaanse partner van 
3xM. Alle drie jonge mannen, zoekend naar 
waarheid. Alle drie vonden ze in Jezus het 
nieuwe leven waar ze naar verlangden.

jonge mannen33

Syed stelt een vraag via de  
website: “Hoe moet ik bidden?”

Het is dezelfde vraag die de discipelen ooit aan 

Jezus stelden, waarop Hij het Onze Vader gaf 

als antwoord. Ook Syed, een moslimman uit de 

provincie Sindh in Pakistan, stelde precies deze 

vraag: online, via de website van de Pakistaanse 

partner van 3xM. Daar vinden zoekers niet alleen 

video’s en informatie over het Evangelie, maar 

kunnen ze ook in gesprek gaan met medewerkers 

van het nazorgteam.

Stap voor stap leert Syed zo meer over Jezus, de 

Bijbel en het Evangelie. “Ik vond het christelijk 

geloof aantrekkelijk,” vertelt hij. “Het viel me 

altijd al op dat de christenen in mijn omgeving zo 

oprecht zijn. Ze vloeken niet en maken geen nare 

opmerkingen. Ik vond het prachtig om via de chat 

meer te leren over het christelijk geloof.”

Het nazorgteam ziet Syeds honger naar het 

Evangelie. Elk stukje informatie neemt hij gretig 

in zich op. Wanneer hem de vraag wordt gesteld 

of hij Jezus Christus wil aanvaarden als zijn 

persoonlijke Heer en Verlosser, antwoordt hij 

zonder aarzelen: een volmondig JA.

Ghulam komt tot geloof,  
maar durft dat niet te delen  
met zijn vrouw

26 jaar, net getrouwd en een jonge 

ondernemer: maak kennis met de 

Pakistaanse Ghulam. Via gesprekken met 

het nazorgteam van de partner van 3xM in 

Pakistan kwam hij tot geloof.

“Het begon met een formeel gesprek,” 

vertelt hij. “Ik kreeg informatie over het 

Evangelie, maar begreep er weinig van. 

Ik ben blij dat ik een tweede gesprek 

ben aangegaan, want toen begon het te 

leven. Kort daarna heb ik mijn leven aan 

Jezus Christus toegewijd en is niets meer 

hetzelfde geweest.”

Zijn geloof verandert alles, maar voor 

zijn vrouw Shona houdt hij het geheim. 

Zij denkt dat hij nog altijd moslim is, 

net als ruim 96% van de Pakistaanse 

bevolking. “Ik was bang om het haar te 

vertellen,” geeft Ghulam toe. In Pakistan 

is het verboden om de islam te verlaten 

en worden christenen gediscrimineerd en 

vervolgd.

Toch beslist Ghulam eerlijk te zijn. “Ze kon 

het niet accepteren,” zegt hij. “Maar ik ben 

dankbaar voor het nazorgteam dat me 

bemoedigt en ondersteunt. Door hen voel 

ik me niet alleen in mijn geloof.”

Jinani hunkert naar vrede en 
vindt Jezus

De 24-jarige Jinani groeide, net als de 

meeste Pakistani, islamitisch op. Maar 

door het extremisme in zijn land raakt 

hij steeds meer teleurgesteld en begint hij 

zich af te vragen: “Klopt dit allemaal wel? 

Waar vind ik echte vrede?” Zijn zoektocht 

levert vooral meer vragen dan antwoorden 

op.

Een paar van zijn huisgenoten zijn 

christenen. Hun vreedzame houding 

maakt indruk op hem, maar het is pas een 

jaar later, wanneer hij al niet meer met 

hen samenwoont, dat Jinani het besluit 

maakt het christelijk geloof verder te 

onderzoeken. In Pakistan, waar christenen 

gediscrimineerd en vervolgd worden, is 

dat een moedige keuze.

In juli 2024 stuurt hij online een bericht 

naar de Pakistaanse partner van 3xM: 

“Kunnen jullie me alsjeblieft op weg helpen 

en mij vertellen over het christendom?” Het 

nazorgteam bidt voor hem en neemt de 

tijd om zijn vele vragen te beantwoorden:  

“Waarom is Jezus meer dan een profeet?” 

“Wat zegt de Bijbel over Mohammed?” 

“Werd Jezus gekruisigd of levend 

opgenomen in de hemel?”

“Eindelijk kreeg ik antwoorden,” vertelt 

Jinani. “Ik nam Jezus aan als mijn 

Verlosser en vond echte vrede in Hem.”

Jinani is onlangs gedoopt en actief in een 

lokale kerk. Hij bidt om een toekomst in 

het buitenland, waar hij zijn geloof vrijuit 

kan belijden.

getuigenissen3
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waarom is het zo moeilijk?

Van generatie op generatie
In 2025 organiseerde de 3xM Academy een training 

waarin lokale trainers zelf lesgaven. Zij waren 

eerder door 3xM getraind en gaven nu hun kennis 

door aan 16 nieuwe discipelmakers — de derde 

generatie. Zo ontstaan steeds nieuwe leiders die 

anderen opleiden. Dit zorgt ervoor dat het werk in 

Pakistan blijft groeien, door Pakistanen zelf, op een 

manier die past bij hun cultuur.

Bijbelse en digitale toerusting
De eerste trainingsfase ging over de basis van 

discipelschap: hoe je mensen stap voor stap helpt 

om Jezus te volgen. De deelnemers maakten 

een actieplan voor drie maanden, gericht op het 

begeleiden van zoekenden op een respectvolle 

en culturele manier. Ze leerden ook hoe je het 

Evangelie online kunt delen, persoonlijke verhalen 

kunt inzetten, en hoe je herkent wanneer iemand 

openstaat voor geloof.

In Pakistan (maar ook in landen als Afghanistan 

en Somalië) is de wetgeving gebaseerd op de Islam. 

Daar wordt je bekering gezien als blasfemie, als 

verraad en als misdaad tegen Allah. Soms staat 

daar zelfs de doodstraf op of treedt de overheid 

niet op als er geweld wordt gepleegd tegen 

christenen. 

Maar misschien nog wel erger is de manier waarop 

familie, vrienden en dorpsgenoten je na je bekering 

de rug toe keren en uitstoten uit de gemeenschap. 

De islam is helemaal verweven met de lokale 

cultuur. Als iemand christen wordt, dan wordt 

dat gezien als ‘on-Pakistani’. De sociale uitsluiting 

is in dergelijke landen daardoor heel zwaar. En 

trouwens, hoe wil je als jong christen aan een 

vrouw komen als nagenoeg iedereen moslim is?

Je ziet iets dergelijks ook in andere landen waarin 

de meerderheid van de bevolking moslim of 

boeddhist is. 

TRAIN-DE-TRAINER 
PROGRAMMA

LEVEN ALS 
CHRISTEN 
IN PAKISTAN

Grotere impact door

De 3xM Academy helpt lokale christenen om 

zelf nieuwe discipelmakers te trainen. Zo groeit 

het werk snel door lokale leiders, in plaats van 

dat 3xM alles zelf doet. De training in Pakistan 

afgelopen zomer laat dat mooi zien.
In Nederland hebben we als christenen 

zoveel vrijheid dat het soms moeilijk 

voor te stellen is, wat iemand meemaakt 

die in een ander land christen wordt. 

Praktische mediavaardigheden
Daarna leerden de deelnemers hoe ze sterke 

content kunnen maken voor social media: video’s 

opnemen, bewerken en plannen binnen een 

duidelijke strategie. Na afloop zetten ze hun 

nieuwe kennis meteen in: tien nieuwe online 

platforms gingen direct live.

Direct aan de slag
De deelnemers gingen enthousiast aan de slag – 

sommigen ontwierpen hun eigen logo of startten 

een TikTok-kanaal. Ze zijn nu bijbels én praktisch 

toegerust om digitaal discipelschap vorm te geven 

in Pakistan.

Wat begon met enkele hoofdtrainers is nu al bij 

de derde generatie. Volgend jaar hopen we dat de 

vierde generatie opstaat. We zijn dankbaar voor 

wat God doet in en door onze Pakistaanse broers 

en zussen, die het Licht van God delen met hun 

landgenoten – juist nu de Kerstperiode eraan 

komt.

Waarom kiezen mensen dan toch om Jezus 
Christus te volgen en hoe doen ze dat dan?
Vervolging dwingt je tot een keuze. Of je geeft het 

geloof op en wordt weer moslim of boeddhist. 

Helaas gebeurt dat regelmatig omdat de angst voor 

vervolging of de praktische consequenties van het 

volgen van Jezus allesoverheersend worden. 

Maar de andere kant is er ook. En dat is dat mensen 

die vervolgd worden, versterkt worden in hun geloof. 

Voor hen is het heel bemoedigend dat ze er niet 

alleen voorstaan. Ze bemoedigen elkaar en komen in 

het geheim (online) bij elkaar. Veel vervolgde mensen 

getuigen dat God hen met kracht bijstaat. Zij zijn 

het levende bewijst dat de Bijbeltekst ‘Zalig zij die 

vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want 

hunner is het Koninkrijk der hemelen (Matt 5:10)‘ een 

levende werkelijkheid is. 

Doordat christenen daar kiezen voor vergeving 

in plaats van voor wraak zijn ze bovendien 

een getuige in hun omgeving. Zij leven wat in 1 

Korinthe 5:14 staat “Want de liefde van Christus 

dringt ons”. Daardoor inspireren zij ons met hun 

volharding en geduld naar hun eigen mensen toe. 

Ook  houden ze ons de spiegel voor met de vraag 

hoe wij ons geloof vormgeven naar de mensen om 

ons heen.
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Voor de partners van 3xM in 
Pakistan is Kerst ieder jaar een 
hoogtepunt. Bomen worden 
versierd, lekkernijen worden 
uitgedeeld en de lokale 
christelijke gemeenschap komt 
samen voor diensten. Zover het 
kan en veilig is, wordt Kerst 
uitbundig gevierd!

Snoep uitdelen aan de buren: ook aan 
niet-christenen
Aandacht voor elkaar staat voor christenen in 

Pakistan centraal met Kerstfeest. Zelfs in een 

land waar christenen zwaar in de minderheid 

zijn en bekering een zeer gevoelig onderwerp is, 

wordt met Kerstfeest snoep uitgedeeld aan alle 

buren, of ze nu christen of moslim zijn. Daarnaast 

werken kerken samen om ervoor te zorgen dat er 

genoeg eten is voor iedereen, zodat niemand met 

Kerstfeest eenzaam of hongerig hoeft te zijn.  

Na de kerkdienst wordt het eten uitgedeeld.

Ezra: “Kerstfeest draait om het samenzijn en (uit)

delen.”

Politie en wegblokkades: ook dat hoort bij 
Kerstfeest in Pakistan
Grotendeels wordt er geaccepteerd dat christenen 

Kerstfeest vieren. Veel moslims erkennen het 

als een wereldwijde vakantiedag en zullen zelfs 

mensen een prettig Kerstfeest wensen.

Toch wordt in de maand december extra 

beveiliging rondom kerken ingeschakeld. Politie 

staat tijdens de diensten bij de deuren, en 

straten worden beveiligd met wegblokkades, 

want in een land als Pakistan kan het weleens 

misgaan. Er zijn extremistische groeperingen die 

Kerstfeestbijeenkomsten willen verstoren.

“Meestal gaat het goed,” vertelt Ezra. “Gelukkig 

zorgt de overheid over het algemeen voor sterke 

veiligheidsmaatregelen, maar we zijn wel extra 

alert rond Kerstfeest. Pastors en vrijwilligers weten 

dat er risico’s zijn. We moeten ons blijven bewegen 

op het juiste pad en ons geloof laten zien door ons 

karakter”.

Weinig kerkgebouwen
De laatste paar jaar is het vinden van een veilig 

kerkgebouw een uitdaging, ook rondom de 

Kerstfeestdagen. Vanwege natuurrampen, vooral 

overstromingen, zijn veel kerkgebouwen verwoest, 

waardoor christelijke gemeenschappen buiten 

of in schuilplaatsen moeten samenkomen. Ja, 

de Kerstfeestvieringen gaan door, maar krijgen 

ook een plechtigere toon: er wordt gebeden voor 

kracht, en er is meer nadruk op de hoop van het 

Evangelie. Het samenkomen in donkere tijden 

voelt extra bemoedigend. Steun vinden bij elkaar is 

belangrijker dan ooit.

Kerstboodschap via social media. 
De druk op christenen neemt toe in Pakistan. 

Desondanks gaan we door met het brengen van 

het Kerstevangelie via social media. Want we 

willen dat veel meer mensen Jezus leren kennen 

en Hem aanvaarden in hun leven en écht Kerst 

kunnen vieren.

Vanwege veiligheidsredenen kunnen we niet meer foto’s van 
de Kerstfeestvoorstellingen delen, maar deze beelden geven 
een sfeerimpressie.

mag deze intro tekst blijven? 

Indien deze tekst niet goed 

is, mag je zeker aanpassingen 

doorgeven

ik kon alleen betalend foto’s 

vinden van een pakistaanse 

wegblokkade, is dit ok?

kerstkerstgevierdgevierd
IN PAKISTAN!

ZO WORDT 
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M Timmer
Huizen

M Timmer
Er is vel onveiligheid, maar voor zover ... enz.

M Timmer
Jezus Christus

M Timmer
Ja dat is ok., goed om deze foto's zo naast elkaar te zien!



VERSPREID DE 
KERSTBOODSCHAP 
IN PAKISTAN!
Kerst vertelt het mooiste verhaal: 

God werd mens en kwam naar de 

aarde om ons te redden. En dat willen 

wij, samen met u, delen met mensen 

in Pakistan die het Evangelie nooit 

hebben gehoord zodat zij ook hun 

redding in Jezus mogen vinden.

Deze Kerst willen 
we samen €30.000 
ophalen, zodat we 
150.000 Pakistanen 
kunnen bereiken met 
het Goede Nieuws.

Met dit bedrag kan onze partner Ezra en 

zijn team de Pakistaanse social media 

kanalen voortzetten, en nieuwe video’s  

en filmvoorstellingen produceren. Met 

uw gebed en hulp groeit het bereik van 

het Evangelie in Pakistan! 

Scan de QR-code of ga 

naar 3xm.nl/pakistan

 of geef via IBAN:  

NL13INGB0000001144. 

met 
€15

      met 
€30

      met 
€50

bereiken we 
75 nieuwe 

zoekers

bereiken we 
150 nieuwe 

zoekers

bereiken 
we zelfs 250 

nieuwe zoekers

Als er meer geld binnenkomt dan nodig is voor dit project, gebruiken we 
het overige voor een vergelijkbaar initiatief.

DOET U MEE?


