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Groeien in Jezus Christus is het thema 
van deze In Beeld. In de hoop die 
Paulus uitspreekt in Filippenzen 1:6 
mogen we erop vertrouwen dat God 
ons hierbij helpt. Dat geldt ook voor de 
mensen die we bereiken met ons werk. 
Zij nemen contact op met onze lokale 
nazorgteams en voor hen die dat willen, 
zijn er online Bijbelcursussen en andere 
discipelschapsprogramma’s die hen 
helpen groeien in Jezus Christus. 

Dit is een dagtaak voor onze partners, 
die hier dag in dag uit, soms zelfs 24 
uur per dag mee bezig zijn. Het past 
bij onze ambitie om 1.000.000 mensen 
een geestelijk thuis te geven voor 2030. 
Maar is dit genoeg? We zien de druk die 
het geeft op de nazorgteams, want het 
aantal mensen dat contact opneemt 
wordt elk jaar groter. 

Als middel om dit proces te versnellen, 
hebben we de 3xM Academy opgericht. 
Het idee hierachter is dat we mensen 
opleiden die zelf ook weer mensen 
opleiden om het Evangelie te brengen 
en zo een vliegwieleffect teweeg te 
brengen. Zo groeien we letterlijk 
en figuurlijk in Jezus Christus. In 
de wetenschap dat Hij dit werk is 
begonnen en Hij het ook zal voortzetten 
tot de dag van Jezus Christus. 

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur-Bestuurder

PS. Wij kunnen niets zonder uw steun. 
Bidt en geeft u ook het komend  
kwartaal weer aan ons? Dank u wel! 
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Groeien in

“Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u 
begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op 
de dag van Christus Jezus.” .  • • •  Filippenzen 1:6

JEZUS CHRISTUS
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HEEFT JEZUS 
CHRISTUS NODIG”

“ Mijn volk
Afgelopen januari hadden we het voorrecht 
om in Nederland met onze Pakistaanse 
partner te spreken. Hij was ook aanwezig 
op het 3xM Ondernemersevent. Hij hield 
een indrukwekkend verhaal over het leven 
als christen in Pakistan. 

Pakistan is een land waar, in tegenstelling 
tot veel andere landen waar 3xM werkt, je 
openlijk christen mag zijn. Tegelijkertijd 
is die openheid een wassen neus, want 
christenen worden wel degelijk vervolgd 
en achtergesteld. “Je mag christen zijn, zo 
lang je het maar niet actief uitdraagt”, zegt 
Fawed. Hij werkt voor onze Pakistaanse 
partner en is verantwoordelijk voor 
alle social media activiteiten. “Ik ben 
blij dat we naar de kerk kunnen en 
niet, zoals bijvoorbeeld onze Afghaanse 
broeders en zusters, in het geheim samen 
moeten komen of dat helemaal niet 
kunnen. Tegelijkertijd is het leven voor 
christenen zwaar. Je loopt een grote kans 
om mishandeld te worden of erger, je 
wordt niet als een volwaardig lid van het 
Pakistaanse volk gezien. Ja, als je je mond 
houdt. Dat doen dan ook veel nominale 
christenen: vanuit hun geboorte in een 
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christelijk gezin zijn ze officieel christen, 
maar ze doen er niets mee. Dat is de 
gemakkelijkste weg.” 

Die weg is niets voor Fawed: “Als je 
werkelijk vervuld bent van Jezus 
Christus, kun je daar niet over zwijgen. 
Dan wíl je het van de daken schreeuwen, 
ook al levert dat gevaar op voor jezelf. 
Je ziet dat mensenlevens veranderen 
als ze Jezus Christus hebben leren 
kennen.” Dit motiveerde Fawed om een 
discipelschapscursus te volgen en sinds 
een aantal jaar wijdt hij zijn leven aan 
het brengen van het Evangelie onder zijn 
landgenoten. 

“We doen dit via social media en via 
filmvoorstellingen. Via social media richten 
we op moslims en op nominale christenen”, 
aldus Fawed. Ze doen dit op de voor 3xM 
typische unieke manier, via onderwerpen 
die lokaal aanspreken. De inhoud van de 
social media berichten is niet direct te 
herleiden naar de Bijbel, zodat mensen 
zonder het zich bewust te zijn vanuit de 
Bijbel geïnspireerd worden en nieuwsgierig 
worden. Fawed: “We proberen vooral veel 
positiviteit te brengen, want de tendens 
in Pakistan is negatief. Het gaat slecht met 
de economie en we hebben net de grote 
watersnoodramp achter de rug. Het gaat 
jaren en jaren duren om hier weer bovenop 
te komen. We zien uit de reacties op de 
berichten dat mensen hier hoop uit putten 

en dat is onze link naar de verkondiging 
van het Evangelie. Heel voorzichtig, maar 
het komt wel aan. Het bijzondere is dat 
we dit zien onder nominale christenen én 
moslims, terwijl we met dit kanaal vooral 
de eerste groep als doelgroep hadden 
gesteld.”

Dat Fawed gevaar loopt door zijn werk, 
weet hij “Maar dat is voor mij geen reden 
om ermee te stoppen,” zegt hij. “Toen we 
begonnen waren we elke dag wel bang dat 
mensen ons zouden vinden en ons wat 
aan zouden doen. We vertrouwen hierin op 
God. Hij helpt ons hierin. Ik word sterker 
als ik zie welke plannen Hij met mijn leven 
heeft en hoe Hij mij helpt in mijn werk. Het 
volgen van Jezus Christus én het vertellen 
over Zijn werk is voor mij belangrijker 
dan al het andere. Mijn leven is compleet 
veranderd door Hem en dat gun ik alle 
Pakistani!”

Als je werkelijk vervuld bent 
van Jezus Christus, kun je daar 
niet over zwijgen.”
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2022
Highlights
De impact van ons werk maakt ons stil en 
dankbaar. We hebben groei op ons werk mogen 
zien. En dat ondanks een onrustig, uitdagend jaar 
met de oorlog in Oekraïne, de naweeën van de 
pandemie en de hoge energieprijzen.

In de afgelopen jaren hebben we altijd 
gerapporteerd over aantallen bereikte 
mensen, aantallen reacties, volgers, 
filmvoorstellingen, bezoekers, enzovoorts. 
Vanaf dit jaar doen we dit anders om twee 
redenen. Meta (bekend van Facebook) 
heeft halverwege 2022 besloten om een 
aantal zaken te wijzigen waardoor we niet 
meer betrouwbaar kunnen rapporteren. 
Daarnaast zien we dat wat er echt toe 
doet, een klein aantal indicatoren is die 
aansluiten bij onze droom en ambitie en 
aangeven waar ons werk echt om draait: 
mensen in moeilijk bereikbare landen via 
moderne media met de boodschap van 
Jezus Christus een geestelijk thuis geven.

We zien dat het aantal betekenisvolle 
gesprekken is gestegen met bijna 70% 
naar 159.517. Deze gesprekken leidden tot 
9.816 mensen die een geloofsbelijdenis 

aflegden, een toename van meer dan 
38%. We hebben dit jaar voor het eerst 
ook het aantal mensen berekend dat 
opnieuw Jezus Christus zijn gaan volgen. 
Dat kan bijvoorbeeld doordat ze na hun 
geloofsbelijdenis andere keuzes hebben 
gemaakt of mensen die in een christelijk 
gezin zijn geboren maar nooit een actief 
geloof hebben gehad. In totaal zijn dit er 
28.000. 

In 2022 hebben 848 mensen een geestelijk 
thuis gevonden in een lokale kerk of online 
gemeenschap. Vorig jaar waren dit er 258, 
een toename van bijna 229%. Dat betekent 
dat we tot nu toe 1.106 discipelen kunnen 
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159.517  
betekenisvolle gesprekken
(2021: 94.004)

9.816  
geloofsbelijdenissen
(2021: 7.093)

28.000  
herbekeringen

1.106    
mensen geestelijk  
thuisgebracht  
in 2021 en 2022

848   
mensen aangesloten bij 
een kerk of gemeenschap
(2021: 258)

tellen die door ons werk Jezus Christus 
zijn gaan volgen en een lokaal of online 
geestelijk thuis hebben gevonden. 
We hebben hiermee weliswaar nog 
een lange weg te gaan tot de 1.000.000 
mensen uit onze droom en ambitie. 
Tegelijkertijd stemt dit aantal ook 
dankbaar, zeker in het licht van het feit 
dat we pas zo kort bezig zijn met deze 
ambitie. Daarnaast zien we dat dit de 
mensen zijn die officieel geregistreerd 
zijn. Het kan heel goed zijn dat mensen 
zich geestelijk thuis voelen in hun 
omgeving maar zich niet officieel 
bij een gemeente of bij onze partner 
hebben gemeld.
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NIEUWSberichten
MIJN EENMALIGE  gift
Zoals u wellicht heeft gehoord, verdwijnt 
per 1 juni 2023 de acceptgiro. De banken 
hebben besloten te stoppen met dit betaal-
middel omdat het gebruik ervan afneemt. 
Als alternatief heeft de brancheorganisatie 
‘Mijn eenmalige gift’ ontwikkeld. Deze 
manier van geven werkt vrijwel hetzelfde 
als de acceptgiro en u vindt hem dan ook 
bij dit magazine. 

Vult u de acceptgiro normaalgesproken in 
en stuurt u deze op aan uw bank? Dan kunt 
u ‘Mijn eenmalige gift’ invullen en voortaan 
aan ons opsturen via ons antwoordnummer 
(dus zonder extra kosten). Gebruikt u de 
acceptgiro om de betaalinformatie over te 
nemen voor internetbankieren? Dan kunt 
u de informatie van ‘Mijn eenmalige gift’ 
op dezelfde manier gebruiken als u gewend 
was met de acceptgiro. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog 
vragen of wilt u onze nieuwe brochure 
ontvangen over de mogelijkheden om 
te geven aan 3xM? Bel dan met Jolanda 
Methorst op 033 – 286 41 03 of mail haar via 
j.methorst@3xm.nl. Dank u wel voor uw 
betrokkenheid bij ons werk! 

GEBEDSVERHORING
Via onze gebedsmails en gebedsbrief 
hebben we een aantal keer om gebed 
gevraagd voor een ex-piraat uit Somalië. 
Hij kwam tot geloof in de gevangenis in 
een Europees land en werd daar zelfs 
gedoopt. Begin dit jaar kwam het angst-
aanjagende nieuws dat hij zou worden 
uitgeleverd aan Somalië. Hij kwam 
in groot gevaar vanwege zijn nieuwe 
geloof. 

We zijn dankbaar dat we kunnen melden 
dat hij weliswaar inderdaad is uitgele-
verd, maar dat christenen om hem heen 
hebben geholpen om hem op een veilige 
plek te brengen. Hij kwam in contact 
met weer andere christenen uit de regio 
en inmiddels heeft hij het land kunnen 
verlaten om in een land in de regio een 
discipelschaptraining te gaan volgen.
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Mike Plaatjies
Medewerker Internationale 
Communicatie & Fondsenwerving

Filippenzen 1:6 is een krachtig Bijbelvers 
dat spreekt over de belofte van Gods trouw 
en standvastige liefde voor Zijn kinderen. 
Het vers luidt: 
“Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit 
goede werk bij u begonnen is, het ook zal 
voortzetten tot het voltooid is op de dag 
van Christus Jezus.”  

Dit vers is een verzekering voor gelovigen 
dat Gods werk in hun leven niet onvoltooid 
blijft. De uitdrukking “Hij die een goed werk 
in u begon” verwijst naar Gods plan voor 
elk van Zijn kinderen. Het werk dat God in 
ons begonnen is, is goed. Wat betekent dat 
het in ons uiteindelijke belang is én voor 
Zijn glorie. 

Het vers geeft ons ook vertrouwen dat God 
dit werk in ons zal uitvoeren tot de dag van 
Jezus Christus. Dit betekent dat het werk 
doorgaat, en dat het niet voltooid zal zijn 
voordat Hij terugkomt. Dit geeft ons hoop 
en bemoediging om te volharden in ons 
geloof, wetende dat God trouw is om ons 
tot het einde toe te helpen.  

Filippenzen 1:6 is een vers dat troost 
kan bieden aan degenen die het moeilijk 
hebben in hun geloof en zich ontmoedigd 

voelen. Het herinnert ons eraan dat God 
de controle heeft en dat Hij een plan heeft 
voor ons leven. Wij kunnen erop vertrou-
wen dat Hij ons door de beproevingen en 
moeilijkheden heen zal helpen, en dat Hij 
ze zal gebruiken om ons te vormen tot de 
mensen die Hij wil dat wij zijn. 

Tenslotte is Filippenzen 1:6 een boodschap 
van hoop en bemoediging voor christenen 
overal. Het herinnert ons eraan dat God 
aan het werk is in ons leven en dat Hij Zijn 
plan voor ons zal uitvoeren. We kunnen 
rusten in Zijn trouw en erop vertrouwen 
dat Hij ons door elke beproeving en moei-
lijkheid heen zal helpen.  

COLUMN‘ Voltooid’
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In juni brengt de directeur van onze Japanse 
partner een bezoek aan Nederland. Het biedt 
een unieke mogelijkheid om zijn verhaal live 
te horen over hoe het is om in een land als 
Japan te evangeliseren. Want hoewel Japan 
een westers land lijkt, kunnen de culturele 
verschillen met Nederland niet groter zijn.

JAPANSE PARTNER 
OP BEZOEK ENu kunt erbij zijn! 

De directeur is een bekende Japanse pre-
dikant met een groot netwerk en een hart 
voor het maken van discipelen. We hebben 
hem en het team al een aantal trainingen 
kunnen geven over bijvoorbeeld het schrij-
ven van een videoscript en mobiele video-
technieken. Onze trainers zijn enthousiast 
over onze lokale partner: “Het Japanse 
team is toegewijd, bekwaam, enthousiast 
met honger naar kennis. We verwachten 
grote dingen van hen in 2023.”

Hij geeft zelf aan: “Dit project is zo belang-
rijk. Japan is een onbereikte bevolkings-
groep maar sinds de coronapandemie 

merken we dat zoveel mensen op zoek zijn 
naar de betekenis van het leven en hun 
doel hier op aarde. Dat doen ze via social 
media en online, dus dat is dé manier om 
hen het Evangelie te brengen.”

Hij doet graag zijn verhaal over 
de Japanners, het brengen van 
het Evangelie en alle uitdagingen 
die daarbij komen kijken op 
dinsdag 27 juni van 19.00 – 22.00 
uur. U kunt hierbij zijn! Stuur een 
e-mail naar Jolanda Methorst via 
j.methorst@3xm.nl of bel naar 
033 – 286 41 03 en reserveer uw plek. 

UITNODIGING

10 IN BEELD 



Sinds kort hebben we thuis twee hotbins in de tuin staan. ‘Hotbin’ is Engels voor ‘hete 
bak’. Het zijn compostbakken met een piepschuim buitenkant. Als je de hotbin goed 
voert met allerlei groen- en bruinafval uit tuin en keuken dan loopt de temperatuur 
in de bak op tot 60 graden en wordt al het GFT-materiaal wat je erin doet prachtige 
compost. 

Maar het komt wel precies. De compost 
mag niet te nat worden, dus mengen we er 
heel wat papiersnippers doorheen. En de 
massa moet luchtig blijven. Dus niet een 
hele plak gemaaid gras erbij, maar alles 
mengen tot een luchtig geheel. ‘Husselen’ 
noemt mijn vrouw dat. Het wonder van 
de schepping is dat er bij de juiste tempe-
ratuur vanzelf mooie dunne rode wormen 
in de bak komen die al het groenafval 
verteren. Een prachtig proces. Je staat er 
bij en kijkt er naar. Er zit een thermometer 
in de beide bakken. Een soort prikstok, 
waaruit we af kunnen lezen wat de tempe-
ratuur diep in de bak is. En bijna elke dag 
kijken we nieuwsgierig of de temperatuur 
oploopt. Want dan ‘doet‘ hij het!

Bij 3xM hebben we ook zo’n hotbin proces. 
Dat noemen we intra-cultureel discipel-
schap. Cultureel. Dat is dat we de cultuur 
van een groep mensen willen doorgronden. 

Japanners houden zich met heel andere 
dingen bezig dan Afghanen of Somaliërs. 
Vanuit Nederland kunnen we onmogelijk 
aanvoelen hoe je het Woord van God het 
beste kunt delen met al deze mensen. Daar-
om intra-cultureel. Binnen de cultuur. We 
moedigen onze lokale partners zogezegd 
aan om hun hotbin zo te vullen dat de tem-
peratuur op gaat lopen. Dat mensen warm 
gaan lopen voor het Evangelie van Jezus 
Christus. Discipel van Hem worden. Maar 
we bereiken niks als God 
het wonder van het geloof 
niet in hun hart bewerkt. 
Als we dan zogezegd onze 
hotbindeksels open doen 
en al die getuigenissen 
lezen dan worden we weer 
bevestigd: ‘Hij doet het!’.

Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering

COLUMN‘ De Hotbin’
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BID VOOR ONS WERK
Zonder gebed is ons werk niet mogelijk. Wist u 
dat we elke maandag een aantal gebedspunten 
per mail versturen? Meld u aan en bid mee!

DOE MEE
Wil jij meer informatie over het werk van 3xM? 
Nodig ons dan uit voor een preek of presentatie 
in jouw gemeente of vereniging. We komen 
graag langs!

GEEF
• Via Ideal of een machtiging op onze website.
• Met een collecte in jouw gemeente.
• Via een periodieke schenking. Hierbij legt u 

voor vijf jaar vast dat u jaarlijks een bepaald 
bedrag geeft. U profiteert dan van belasting-
voordeel. 

BLIJF OP DE HOOGTE
Krijgt u onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 
al? Geef u op via www.3xm.nl/nieuwsbrief en 
ontvang elke maand het laatste nieuws. 

IS ONZE PASSIE VOOR  
2030 OOK DIE VAN U?Doe mee!


